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De inwoners van Overijssel werden in de vroege ochtend 

van 10 mei 1940 wakker van een gigantisch lawaai. 

Vliegtuigen ronkten in de lucht, jeeps en vrachtwagens 

denderden over de wegen en er waren enorme knallen te 

horen. De oorlog in Nederland was begonnen.

SPIONNEN
Het duurde maar een paar dagen voordat Duitsland 

Nederland veroverd had: na een aantal grondgevechten 

en een bombardement op Rotterdam gaf Nederland 

zich op 15 mei over. Duitsland had de inval al een tijdje 

voorbereid. 

Hitler en zijn troepen maakten een uitgebreid plan om 

Nederland aan te vallen. Voor die tijd bespioneerden 

ze ons land. Zo reden ze met de auto door de plaatsen 

die ze wilden aanvallen, zodat ze wisten hoe het er daar 

uitzag.

Om de opmars van 
de Duitse soldaten  
te stoppen, brachten 

Nederlandse soldaten 

op 10 mei 1940 de
IJsselbrug in Kampen 

tot zinken. Ook andere 

bruggen werden kapot 

gemaakt. De spoorbrug 

bij Deventer bijvoor-
beeld. Mensen moesten 

nu met een pontje naar 

de overkant.

VERWOESTE 
BRUG

SPIONAGETRUC  
IN OVERIJSSEL
Wist je dat er ook in Overijssel werd gespioneerd? 

Een Nederlandse garagehouder uit Denekamp,  

meneer Albrink, hielp daarbij. 

Een Duitse politieman, die achter Hitlers ideeën stond, 

had een plannetje bedacht: als we onze Duitse soldaten 

nou Nederlandse uniformen laten dragen, kunnen ze in 

Nederland rondlopen zonder dat de Nederlanders dat 

doorhebben. Zo gezegd, zo gedaan. Meneer Albrink hielp 

de Duitse politieman aan allerlei uniformen. Hij kende 

iemand met een loods vol uniformen, van onder andere 

Nederlandse soldaten, postbodes en machinisten.

Beeld: Stadsarchief Kampen.
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blokje

Even je geheugen opfrissen. Welke woorden 

komen er in je op bij het woord ‘oorlog’? 

Schrijf die op.

OPDRACHT 1

WEET JE AL?Wat
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ZES LESSEN
VAN 1,5 UUR

DICTATUURenDemocratie
LES 2

Kort na de 
bezetting gaat 
het leven in 
Nederland 
‘gewoon’ door. 
In dit filmpje 
is een Duitse 
soldaat 
gemoedelijk 
touwtje aan het 
springen met 
een Nederlands 
meisje.

‘GEWOON’

Beeld: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
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KOM ERBIJ!
Hitler, die zou ik nóóit helpen… Dat is misschien wat 

je nu denkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben 

veel Nederlanders dat wel gedaan. Veel jonge 
Nederlandse mannen hielpen de Duitsers 
vrijwillig mee in bijvoorbeeld het leger of de 
hulpdiensten. Aan het begin van de oorlog probeerde 

de bezetter de harten van de Nederlanders te verove-

ren. Nederland en Duitsland waren ‘broedervolkeren’ 

van elkaar; de Duitsers riepen Nederlanders op om 

hen te helpen. 

Overal hingen affiches met daarop het ideaalbeeld 

van Hitler: sterke jongens en meisjes met een lichte 

huid en blauwe ogen. Samen zouden ze de schouders 

eronder zetten, was het idee. Zo lieten veel Nederlandse      

mensen zich verleiden om lid te worden van de 

Hitlerjeugd, de NSB en de Waffen-SS.
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EXTREME IDEEËN
De NSB (de Nationaal Socialistische 

Beweging) werd een enorm grote 

organisatie. De leden van de NSB 

hadden tijdens de oorlog dezelfde 

extreme ideeën als Hitler. Zo vonden 

ze het belangrijk dat er één leider 

was die alles te zeggen had, en dat 

sommige groepen mensen minder 

goed waren dan anderen.

 IN.BEELDENGELUID.NL

De NSB, de Nederlandse Nationaal-
Socialistische Beweging, was het eens 
met Hitlers nationaalsocialistische ideeën. 
Op dit affiche uit 1943 maakt de NSB 
mooie beloftes aan Nederland.
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BAASDe

Hoe vind jij het als iemand de baas 
over jou speelt?

Speel jij wel eens de baas? Waarom?

OPDRACHT 1
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Niet alle mensen legden zich zomaar neer bij de regels van Hitler. 

Sommige mensen namen onderduikers in huis. Ze verstopten 

hen voor de bezetter. Anderen schreven stiekem voor kranten 

waarin dingen stonden waarvan de nazi’s niet wilden dat ze 

bekend zouden worden. Er waren ook mensen die deze kranten 

stiekem rondbrachten of die uitspraken tegen Hitler op muren 

verfden. Allemaal acties die de bezetter met veel geweld 

afstrafte. Mensen die onderduikers hielpen of acties tegen de 

nazi’s ondernamen, noemen we verzetsstrijders.

STAKEN
Een andere manier van verzetten, was door te staken. Mensen 

legden dan al hun werk neer. Een grote staking was de april-mei-

staking in 1943. De bezetter had een oproep gedaan: iedereen die 

ooit in het Nederlandse leger had gezeten, moest nu in Duitsland 

gaan werken. Dat werd de ‘Arbeidsinzet’ genoemd.  

Om te laten zien dat ze het niet eens waren met deze nieuwe regel, 

begon een groep mensen bij de Hengelose Storkfabriek met 

staken. Al snel werd er overal in het land gestaakt. Daar reageerden 

de nazi’s met veel geweld op: er werden bijna tweehonderd mensen 

gedood als vergelding voor de staking.

Femy Efftink werkte als telefoniste bij de machinefabriek Stork in 

Hengelo. Op 29 april 1943 brak er een staking uit tegen het Duitse 

besluit om 300.000 voormalige Nederlandse militairen in krijgs-

gevangenschap weg te voeren. Efftink belde de stakingsoproep 

door naar bedrijven in de omtrek. De volgende dag breidden de       

            April-meistakingen zich uit tot het hele land.

STAAK JE MEE?

ARBEIDSINZET
Van het plan dat de nazi’s hadden met de Nederlandse 

ex-soldaten kwam maar weinig terecht. Daarom waren 

later zelfs alle mannen tussen de 18 en 45 verplicht om 

in Duitse fabrieken te gaan werken. Maar veel mannen 

deden dat niet. Ze doken onder, of regelden een vervalst 

vrijstellingsbewijs voor de arbeidsinzet, zogenaamd 

omdat ze thuis onmisbaar waren.

29/04/1943

Beeld en tekst: Beeldbank WO2 - Verzetsmuseum Amsterdam

OPDRACHT 1
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STAAK STAAK STAAK STAAK

WEET JE AL?Wat
Hoe kun je tegenwoordig laten merken 

dat je het ergens niet mee eens bent?

  
 
Kon dat in de Tweede Wereldoorlog ook 

op die manier? Leg je antwoord uit.

DISCRIMINATIEenAntisemitisme
LES 3

DISCRIMINATIE
en

ANTISEMITISME
UNTERMENSCHEN
In de ogen van de Hitler en de nazi’s was niet 

iedereen gelijk aan elkaar. Volgens hen was er 

een verschil tussen mensen: Duitsers waren 

‘Übermenschen’ die beter waren dan de rest, 

de Untermenschen. Onder ‘Untermenschen’ viel 

iedereen met een ander uiterlijk, met een andere 

afkomst, met een ander geloof, met andere 

overtuigingen of andere leefwijzes dan de nazi’s 

wenselijk vonden. Dat waren joden, maar ook 

Sinti, Roma, Getuigen van Jehova, homoseksuele 

mensen, communisten (een bepaalde politieke 

stroming) en mensen met een beperking. 

Hitler wilde deze groepen niet in zijn Derde Rijk 

hebben. Hij vond ze maar in de weg staan; zij 

zouden zijn land ‘ziek’ maken. Deze mensen 

moesten daarom verdwijnen, waardoor er een 

rijk vol Übermenschen zou ontstaan.

DAGBOEKEN UIT DE OORLOG

1
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blokje Tegenwoordig is iedereen gelijk 

voor de wet. Mensen verschillen 

wel van elkaar, dus eigenlijk is 

niemand gelijk, maar ‘gelijk voor 

de wet’ betekent dat iedereen 

hetzelfde waard is. Iedereen heeft 

dezelfde rechten en plichten. In 

Nederland mogen mensen wonen 

met welke afkomst dan ook, en je 

mag verliefd worden op wie je wilt. 

Je rechten en plichten veranderen 

daar niet door. Heel anders dan in 

de Tweede Wereldoorlog dus. Toch 

komt er nog wel discriminatie en 

racisme voor, maar dat keurt de 

regering niet goed.

GELIJK VOOR DE WET

2INFO
blokje Anne Frank

12 juni 1929

concentratiekamp Bergen-Belsen

waarschijnlijk februari 1945

haar dagboek. Anne was  
een joods meisje uit Amsterdam dat vanaf  
de invoering van de Jodenster in Nederland  
in 1942 met haar familie moest onderduiken.  
Ze verstopten zich in het ‘achterhuis’, een  
geheime ruimte achter een groot huis. Anne 
hield in die tijd een dagboek bij waardoor wij 
haar verhaal goed kennen.
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Weet jij welke groepen mensen heel  
slecht behandeld werden in de oorlog? 
Schrijf op wat je al weet over die 
groepen. 

OPDRACHT 1

EN NUToen

LES 5

DE BEVRIJDING
‘Het is feest, we zijn weer vrij!’ Honderden mensen op het grote 

plein van Enschede juichen, zingen en dansen. Vrouwen, mannen, 

kinderen, soldaten: iedereen is blij. Het is 1 april 1945 en de oorlog is 

voorbij. Eindelijk bevrijd! Er is muziek, kinderen spelen spelletjes en 

er is limonade met koekjes.  Alle pijn, honger en verdrietige dingen 

die de mensen hebben meegemaakt, daar hoeven ze even niet 

meer aan te denken. Alles komt goed.

De oorlog heeft ongeveer zes jaar geduurd. Vanaf 1943 zag het 

er voor Hitler steeds minder goed uit. Hij wilde dat ook Rusland 

bij zijn Rijk zou horen, en was van plan het land te bezetten. Maar 

Rusland is heel erg groot en het was daar erg koud. Veel Duitse 

soldaten overleefden het niet. Omdat Hitler zó veel bezig was 

met Rusland, kregen de andere landen die tegen hem waren in 

de oorlog (de geallieerden) steeds meer kansen om Duitsland te 

verslaan.

NIET IN ÉÉN KEER
Soldaten uit onder andere Groot-Brittannië, Canada, Amerika en 

Polen (de geallieerden) hielpen allemaal om de Duitse bezetter 

weg te jagen. Soms ging dat makkelijk, soms moest er nog veel 

gevochten worden. De bevrijding van Nederland ging niet in één 

keer. Eind 1944 was het zuiden van Nederland al bevrijd, terwijl in 

de rest van het land Hitler nog de baas was. Overijssel werd pas in 

april 1945 bevrijd.

Het einde is in 
zicht! De geal-
lieerden doen 
er alles aan om 
Nederland te 
bevrijden.

HULP OP
KOMST
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Eind maart 1945 kregen Canadese, Engelse 

en later ook Poolse troepen de opdracht 

om het Duitse leger in het westen van 

Nederland af te snijden van Duitsland. 

Veel van deze troepen gingen via Overijssel 

richting Noord-Nederland. Het duurde wel 

zeventien dagen voordat de Duitsers 

zich in alle plaatsen van Overijssel hadden 

overgegeven. Op 1 april konden de mensen 

uit Haaksbergen als eerste feest vieren. 

Daarna volgden Enschede, Hengelo,  Almelo 

en Goor. De laatste stad was Kampen: 
die is pas op 17 april bevrijd.

1INFO
blokje

APRIL 1945

OVERIJSSEL BEVRIJD

Kun jij een manier bedenken waarop 
een oorlog kan stoppen? Hoe dan?
    

OPDRACHT 1

DENK JIJ?Wat
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HERDENKEN 
Er leven nog maar weinig mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Misschien 

ken je iemand die oud genoeg is om nog iets over de oorlog te kunnen vertellen. 

Maar over een aantal jaar leven deze mensen niet meer. De oorlog is dan 

eigenlijk uit onze herinnering verdwenen. Maar vergeten doen we het nooit, 

vinden veel mensen.

In Nederland is er daarom een 

speciaal moment bedacht, elk jaar 

op 4 mei.  ‘Dodenherdenking’ heet 

dat. Om 20:00 uur zijn we dan met 

z’n allen twee minuten stil. Heel 

veel mensen doen mee; thuis, of bij 

een gezamenlijke herdenking bij 

een oorlogsmonument. In restau-

rants gaat de muziek uit en zijn alle 

mensen stil. Dat doen ze om terug te 

denken aan alle mensen die door de 

Tweede Wereldoorlog zijn overle-

den. Bij oorlogsmonumenten door 

heel Nederland komen mensen bij 

elkaar om samen twee minuten stilte 

te houden. Dat gebeurt op een vaste 

volgorde: eerst is er een trompet-

signaal dat aangeeft dat het 20:00 

is, waarna iedereen twee minuten 

stil is. Dan wordt het Wilhelmus 

gezongen en worden er kransen 

neergelegd. Door deze grote, ronde 

bloemstukken neer te leggen laten 

mensen zien dat ze aan de oorlogs-

slachtoffers denken. Tijdens Doden-

herdenking worden alle oorlogs-

slachtoffers sinds het begin van de 

Tweede Wereldoorlog herdacht.

WEET JE AL?Wat

BEVRIJDINGSDAG
Maar we denken ook elk jaar terug aan de dag 

dat we bevrijd werden. Op Bevrijdingsdag, op 

5 mei, is het groot feest. Nederlanders vieren 

deze dag dat ze in een vrij land leven.

5 MEI 

Herinneren en herdenken heeft veel 

met elkaar te maken, maar het is niet 

hetzelfde. Wat is ‘herdenken’ volgens 

jou?

OPDRACHT 1

1INFO
blokje

Herdenk jij ook wel eens iets? 
Zo ja, wat dan?

Beeld: Bevrijdingsfestival Zwolle.

DODENHERDENKING

20:00

GEWELD
enVerzet

BESTRAFFING
Bevrijding
en HERDENKENHerinneren

en

ALMELO   8

BORNE   3

DALFSEN   8

DEVENTER  8

DINKELLAND   6

ENSCHEDE   10

HAAKSBERGEN   2

HARDENBERG   13

HELLENDOORN  10

HENGELO   6

HOF VAN TWENTE   3

KAMPEN   9

LOSSER  1

OLDENZAAL   4

OLST-WIJHE   11

OMMEN   4

RAALTE   6

RIJSSEN-HOLTEN   9

STAPHORST  1

STEENWIJKERLAND 12

TUBBERGEN  9

TWENTERAND  6

WIERDEN   7

ZWARTEWATERLAND  4

ZWOLLE  16

Colofon: 
Deze poster is onderdeel van Expeditie Vrijheid, ontwikkeld in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel. 
Tekst: Silke Polhuijs, Vette Teksten. Vormgeving: Inge Lub, Ingeving. Concept en realisatie: Willemijn Zwart, Komvoor. 
Zie: WWW.EXPEDITIE-VRIJHEID.NL/COLOFON

Anne Frank

concentratiekamp Bergen-Belsen

waarschijnlijk februari 1945

haar dagboek. Anne was  
een joods meisje uit Amsterdam dat vanaf  
de invoering van de Jodenster in Nederland  
in 1942 met haar familie moest onderduiken.  
Ze verstopten zich in het ‘achterhuis’, een  
geheime ruimte achter een groot huis. Anne 
hield in die tijd een dagboek bij waardoor wij 
haar verhaal goed kennen.

12 juni 1929

                                                            OP ZOEK NAAR SPOREN VAN OORLOG EN VREDE IN JE EIGEN BUURT  >>>>
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ANTISEMITISMEenDiscriminatie
Etty Hillesum

15 januari 1914

concentratiekamp      Auschwitz

rond 30 november 1943

Hertha Aussen

de brieven die ze tijdens de 

oorlog schreef. Hertha was  een meisje uit 

Wijhe dat regelmatig brieven stuurde naar 

haar vriendin Netty uit Gorssel. Daarin 

vertelde ze over haar leven tijdens de oorlog. 

Toen het gezin van Hertha op transport naar 

Auschwitz werd gesteld, gooide Hertha nog 

een briefkaart uit de trein. Dat was de laatste 

briefkaart die ze stuurde; kort daarna werd 

het gezin in Auschwitz vermoord.

haar dagboeken en brieven, waarin ze schreef hoeveel ze van het leven hield ondanks alle narigheid in de oorlog. En hoe ze probeerde om andere mensen niet te haten maar ze lief te hebben, zelfs de Duitsers. Etty was een joodse vrouw uit Deventer. Voor haar werk was ze vaak in concentratiekamp Wester-bork, waar ze zag hoe joodse mensen behandeld werden. Toch wilde ze niet onderduiken: ze vond dat zij hetzelfde moest meemaken als haar  eigen volk. Uiteindelijk is ook Etty opgepakt  en in Auschwitz vermoord.

ARTIKEL 1:
VAN DE NEDERLANDSE GRONDWET 

GELIJKE BEHANDELING EN
 DISCRIMINATIEVERBOD.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in 
gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.GEWELD

enVerzetIN OVERIJSSEL
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NUANCE
Neutraal VERGEVING Racisme

Nationaalsocialisme

1940 1941 1942 1943 1944 1945
LIJNTijd 01/09/1939

Start van de Tweede 
Wereldoorlog door de 
Duitse inval van Polen.

DEVENTER

24 mei 1926

concentratiekamp 
  Auschwitz

17 september 1943

ZWOLLE

ZOEK NAAR...Op 

LES 1

HOLTEN

10/05/1940
Start van de Tweede 
Wereldoorlog in 
Overijssel.

27/08/1941
De installatie van NSB-er 
Von Bönninghausen 
als Commissaris van 
Overijssel.

04/1942
Duitsland begint 
met de oproep van 
Nederlandse mannen 
voor Arbeidsinzet in 
Duitsland.

29/04/1943
Start landelijke 
april-meistaking 
bij machine-
fabriek Stork in 
Hengelo.

10/10/1943
Bombardement 
op Enschede, 
met 151 doden 
als gevolg.

15/11/1944
Grootste 
bankroof ooit 
in Almelo 
mislukt helaas.

1-17/04/1945 
Overijssel wordt bevrijd.

05/05/1945
Heel Nederland 
bevrijd. 

01/04/1945
Haaksbergen 
   bevrijd.

17/04/1945
Kampen bevrijd.

02/10/1942
De Duitse bezetter begint 
met grootschalige 
deportatie van joden, 
met behulp van 
Nederlandse agenten.

06/1942
De bezetter neemt kamp Erika bij  
Ommen in gebruik als gevangenis.

03/05/1942
Vanaf vandaag werden joden verplicht 
zichtbaar een gele Jodenster op hun 
kleding te dragen.

MENSENRECHTEN

ENSCHEDE

20:00

WERELD
OORLOG

Tweede

HOE BEGON DE       
oorlog?

STAP VOOR 
       stap

(VERZET)
Strijd

STILSTAAN

GROTE       
verschillen

EINDIGDE 
  DE OORLOG?     

Hoe

KANT-EN-KLAAR

-  Ontwikkeld in aanvulling op  
Expeditie Vrijheid

-  Maakt het lesmateriaal ook  
bruikbaar voor afstandsonderwijs 

-   “Niet met de klas op expeditie?  
Dan sturen we de juf!”  

1

Beste leerkracht,
Wat waardevol dat je niet alleen met Expeditie Vrijheid aan de slag gaat, maar 
ook deze handleiding openslaat. We hebben ons best gedaan het lesmateriaal 
zo te ontwikkelen dat het ‘zichzelf wijst’ en dat doet het hopelijk ook, maar met 
het overzicht op de volgende pagina’s haal je met minder (voorbereidend) werk 
nog meer uit je lessen. Naast de antwoordmodellen bij de opdrachten vind je hier 
namelijk ook tips, werkvormen en achtergrondinformatie die je lessen nog leuker 
en leerzamer maken.

Expeditie Vrijheid kon tot stand komen met steun van de provincie Overijssel, in 
het kader van de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel in 2020. Meer informatie 
hierover vind je op WWW.OVERIJSSELVIERTVRIJHEID.NL Maar we hebben 
geprobeerd het lesmateriaal zo te ontwikkelen dat het nog jaren mee kan, en dus 
veel duurzamer inzetbaar is dan alleen in 2020.
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Handleiding voor

Een van de fijne dingen aan werken met digitaal lesmateriaal, is de kans om als 
ontwikkelaar fouten ook in een later stadium nog te herstellen. Valt je dus iets op 
aan het leerlingenmateriaal, de werkbladen of deze handleiding voor leerkrach-
ten, dan hoor ik dat graag. Zo maken we samen het materiaal nog weer een beetje 
beter.

Veel les- en leerplezier gewenst!

Hartelijke groet,

Willemijn Zwart 
Projectleider Expeditie Vrijheid

WZWART@IJSSELACADEMIE.NL

10/05/1940
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KLAAR VOOR DE AANVAL

De inwoners van Overijssel werden in de vroege ochtend 

van 10 mei 1940 wakker van een gigantisch lawaai. 

Vliegtuigen ronkten in de lucht, jeeps en vrachtwagens 

denderden over de wegen en er waren enorme knallen te 

horen. De oorlog in Nederland was begonnen.

SPIONNEN

Het duurde maar een paar dagen voordat Duitsland 

Nederland veroverd had: na een aantal grondgevechten 

en een bombardement op Rotterdam gaf Nederland 

zich op 15 mei over. Duitsland had de inval al een tijdje 

voorbereid. 

Hitler en zijn troepen maakten een uitgebreid plan om 

Nederland aan te vallen. Voor die tijd bespioneerden 

ze ons land. Zo reden ze met de auto door de plaatsen 

die ze wilden aanvallen, zodat ze wisten hoe het er daar 

uitzag.

Om de opmars van 

de Duitse soldaten  

te stoppen, brachten 

Nederlandse soldaten 

op 10 mei 1940 de

IJsselbrug in Kampen 

tot zinken. Ook andere 

bruggen werden kapot 

gemaakt. De spoorbrug 

bij Deventer bijvoor-

beeld. Mensen moesten 

nu met een pontje naar 

de overkant.

VERWOESTE 

BRUG

SPIONAGETRUC  

IN OVERIJSSEL

Wist je dat er ook in Overijssel werd gespioneerd? 

Een Nederlandse garagehouder uit Denekamp,  

meneer Albrink, hielp daarbij. 

Een Duitse politieman, die achter Hitlers ideeën stond, 

had een plannetje bedacht: als we onze Duitse soldaten 

nou Nederlandse uniformen laten dragen, kunnen ze in 

Nederland rondlopen zonder dat de Nederlanders dat 

doorhebben. Zo gezegd, zo gedaan. Meneer Albrink hielp 

de Duitse politieman aan allerlei uniformen. Hij kende 

iemand met een loods vol uniformen, van onder andere 

Nederlandse soldaten, postbodes en machinisten.

Beeld: Stadsarchief Kampen.

1

1INFO
blokje

Even je geheugen opfrissen. Welke woorden 

komen er in je op bij het woord ‘oorlog’? 

Schrijf die op.

OPDRACHT 1

WEET JE AL?Wat
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A.  Invulbaar LEERLING-
MATERIAAL voor elke 
les (digitaal & printbaar)

B. Bij elke les een groter 
A3-INVULBLAD voor aan de muur

C. Een GROTE A0-POSTER 
om in het lokaal de leeropbrengsten 
visueel te ordenen

D. Een LEERKRACHTEN-
HANDLEIDING inclusief 
antwoordmodellen

E. Per gemeente
 aanvullende TIPS EN 
INFORMATIE bij elk van 
de zes lessen

F. 6 EXPEDITIE-VLOGS 
met juf Tabitha van Dijk



lesmateriaal

10 scholenPARTNER

188scholen

178scholen
AANGEMELDE

+  onbekend aantal scholen 
die gebruik maken van 
online materiaal

IN OVERIJSSEL
Bereik

DEELNEMENDE SCHOLEN 
PER GEMEENTE:

COLOFON:  Deze factsheet is onderdeel van Expeditie Vrijheid, ontwikkeld in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel. Tekst: Silke Polhuijs, Vette Teksten. Vormgeving: Inge Lub, Ingeving. Concept en realisatie: Willemijn Zwart, Komvoor. Zie: WWW.EXPEDITIE-VRIJHEID.NL/COLOFON

UITGANGSPUNTEN
BURGERSCHAP

Elke les eindigt met een 
BURGERSCHAPS-
OPDRACHT, met ruimte 
voor dialoog of een 
creatieve verwerking.

Aansluitend bij het 
Curriculumvoorstel 
burgerschaps- en 
mensenrechten-
educatie (SLO)

OMGEVINGSONDERWIJS

A.  Aandacht voor OVERIJSSELSE 
GEBEURTENISSEN en verhalen 

B.   Elke les bevat een of meer  
EXPEDITIE-OPDRACHTEN

IN DE EIGEN BUURT 
Stolpersteine  
Gebouwen  
Monumenten

ELDERS IN DE PROVINCIE
Memory Museum  
Etty Hillesum Centrum
Informatiecentrum Canadese  
   Begraafplaats Holten
Verzetsmomument Markelo

ONLINE 
www.topotijdreis.nl 
www.beeldbankwo2.nl 
www.mijnstadmijndorp.nl
www.joodsewerkkampen.nl

in samenwerking met KENNISNET 
& NETWERK DIGITAAL ERFGOED, 
in het kader van hun project Inzet 
Digitaal Erfgoed voor het Onderwijs

METHODEVERVANGEND 
WERKEN

Dekt de leerinhouden 

-  voor de TIJD VAN  
WERELDOORLOGEN

-  van de meest gebruikte  
methodes: BLINK WERELD,  
BRANDAAN, TIJDZAKEN

JE DAT...       Wist
EXPEDITIE VRIJHEID is uitgelicht 
door het VFONDS als bijzonder 
geslaagd educatief project 
rondom 75 jaar vrijheid? 

EXPEDITIE VRIJHEID is genomineerd 
voor de COMENIUS EDUMEDIA AWARD 
(uitreiking september 2020)?

EXPEDITIE VRIJHEID een spin-off  
krijgt op het BEVRIJDINGSFESTIVAL 
OVERIJSSEL 2021, als educatieve  
kinder-doe-tentoonstelling?

TERUGBLIK    DOELGROEP:

GROEP 7 & 8 basisonderwijs   In 
Overijssel 2020

20:00

+  3 SCHOLEN UIT GELDERLAND  
(Hattem, Wezep, Hengevelde)

https://www.expeditie-vrijheid.nl/
http://www.vetteteksten.nl
http://www.ingeving.nl
http://www.komvoortaal.nl
http://www.expeditie-vrijheid.nl/colofon
http://www.topotijdreis.nl
http://www.beeldbankwo2.nl/nl 
http://www.mijnstadmijndorp.nl
http://www.joodsewerkkampen.nl
http://www.komvoortaal.nl
http://overijssel.nl
https://historischcentrumoverijssel.nl/



